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voor vooruitgang, en voor een blik op
wat boven ons uitgaat.

Of je nu de dag doorbrengt in gebed,
wandelend in de natuur, Hemelvaart Pag. 6 Pag. 10
is een gelegenheid om even stil te
staan en naar boven te kijken. Om te
beseffen dat, in de chaos van het
leven, er momenten zijn die ons
uitnodigen tot bezinning en
inspiratie. Misschien helpen de
teksten in ons kerkblad daar ook bij!
Gerrit Buizer

Redactie GTK

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com.
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Overdenking

HEMELVAART
‘Dan zullen jullie zijn waar IK ben’

Deze maand is het Hemelvaartsdag. Na Zijn aardse
bestaan ging Jezus naar de hemel. En dat is blijkbaar al
eeuwen een feestdag waard! Wat heeft Hemelvaart ons
te zeggen?

Als je aan de hemel denkt, komen er vragen bij je boven
als: Waar zijn onze geliefden die gestorven zijn? Is er leven
na de dood? Waar gaan we heen bij ons levenseinde?
Hoewel het modern is om te zeggen dat met de dood alles
afgelopen is, heb ik toch de indruk dat anno 2025 veel
mensen geloven dat er meer is na dit leven. Maar welke
voorstelling moet je je daarvan maken? Je hoort rond
een uitvaart dingen als: ‘opa zit nu weer naast oma, ‘pa
kijkt van boven naar ons en geeft ons moed om door te
gaan, ‘we zullen elkaar weer terugzien', 'zij die gestorven
zijn blijven altijd om ons heen, ‘'mama is nu een sterretje
aan de hemel’

Wat lees je hierover in de Bijbel? Je vindt daar een
verscheidenheid aan voorstellingen:

o Jakob blies de laatste adem uit en werd verenigd met
zijn voorouders (Genesis 49:33)

o Ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in lengte
van dagen (Psalm 23:6)

o De mens gaat naar zijn eeuwig huis (..} en de geest
keert terug tot God (Prediker 12:5,7)

o We verwachten een nieuwe aarde als een
paradijselijke tuin waar alles en iedereen in vrede
samenleeft (Jesaja 11)

o Het hiernamaals is als een koninklijke bruiloft
(0.a. Mattheus 22)

o We verwachten een nieuw Jeruzalem, een stad met
poorten vol parels en straten van goud
(Openbaring 21)

Vorig jaar was ik wekenlang in gesprek met een
gemeentelid die zich in een hospice voorbereidde op zijn
levenseinde. Hoe dichterbij het afscheid kwam, hoe
nieuwsgieriger maar ook hoe onzekerder hij werd. Samen
overdachten we iedere keer een van de bovengenoemde
Bijbelse voorstellingen. En tenslotte kwamen we uit en
vonden we rust bij Johannes 14: 1-6, waar Jezus spreekt:

[1] Wees niet ongerust, maar vertrouw op
God en op Mij. [2] In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers (woningen); zou Ik anders
gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie
gereed zal maken? [3] Wanneer lk een plaats
voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug.
Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan
zullen jullie zijn waar Ik ben.

De Here Jezus stelt ons in deze woorden gerust en wijst
ons de weg. Hijis naar de hemel gegaan (hemelvaart!)
maar de band met de Zijnen is gebleven. En Zijn werk
gaat in de hemel door! In de hemel is Hij aan Gods
rechterhand en bidt/pleit daar voor ons. Hij is onze
Voorspraak, de Hogepriester die voor ons instaat. En Hij
maakt daar een plaats voor ons gereed. Wij hoeven die
plaats niet te veroveren of te verdienen. Hij heeft voor die
plaats betaald met Zijn bloed.

Jezus is in de hemel en wij zijn op aarde. We mogen
geloven dat Jezus ons komt halen als God vindt dat de
tijd voor u, jou of mij gekomen is. Hij neemt ons bij de
hand. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als Hij
ons meeneemt naar ‘boven; dan zijn we...... Ja, waar zijn
we dan? Zijn we dan in een huis, een stad, een tuin, een
bruiloftsmaal, een engelenkoor, een paradijs? Wie of wat
zien we terug? Dat alles blijft nog een verassing, maar aan
eén zekerheid mogen we ons vastklampen: “.dan zullen
jullie zijn waar IK ben!” Hij zal er zijn! Zoals een oud lied
zingt ‘Daar zal ik de Heer ontmoeten’ Dat geeft voor nu
genoeg houvast. En verder, zoals een jeugdvriend viak
voor zijn sterven zei: ‘lk laat me graag door de Heer
verrassen!

Ds. CorBert de Rooij




Even voorstellen...

Kunnen jullie jezelf voorstellen?
Wij zijn Jaap en Ria van Dijke. We zijn rasechte Zeeuwen.
Hoewel we al bijna veertig jaar niet meer in Zeeland
wonen, zijn we er nog wel vaak te vinden. Inmiddels
wonen we 24 jaar in Barendrecht. We kennen elkaar vanaf
de vijfde klas van de lagere school in Middelburg en zijn
nu 47 jaar getrouwd.

We hebben vier kinderen en tien prachtige kleinkinderen
in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.

We zijn 67 jaar en genieten volop van ons pensioen. Onze
tijd besteden we aan verschillende nuttige, noodzakelijke
en leuke activiteiten; we vervelen ons dan ook geen
moment. De vakanties bijvoorbeeld nemen bij ons een
belangrijke plaats in, met name kamperen.

In ons werkzame leven was ik (Ria) 37 jaar
verpleegkundige, eerst in Woerden, daarna 23 jaar in
Rotterdam. Ik (Jaap) was voor mijn pensioen
respectievelijk manager in de gehandicaptenzorg en de
laatste 19 jaar bestuurder van een zorgorganisatie in
Ridderkerk. Ook was (en ben) ik op verschillende plaatsen
maatschappelijk actief.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?
Min of meer toevallig. Ruim zes jaar zijn we niet naar een
kerk gegaan. Tijdens een fietstochtje reden we in
lJsselmonde langs een kerk. Dat was het moment waarop
we spontaan besloten de volgende dag in deze kerk de
dienst bij te wonen. Deze kerk was de Pelgrimskerk. Al
enige tijd voelden we namelijk de behoefte om weer een
kerk te bezoeken. We zijn nu een jaar verder en sinds juni
vorig jaar zijn we officieel lid van de Pelgrimskerk.

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

We zien in onze gemeente een mooie balans tussen
bijbelgetrouw zijn en een verantwoorde aansluiting op de
tijd waarin we leven en waarin kinderen opgroeien. Ock is
er veel aandacht voor ontmoeting en is er ruimte en
aandacht voor jong en oud. Vooral de diensten spreken
ons erg aan.

Is er een bepaalde bijbeltekst of lied die jullie in het
bijzonder aanspreekt?

Ja dat is Deuteronomium 32 vers 11en 12.

En het lied Vaste Hoop (Opwekking 843) —————>>

Waar genieten jullie van?
Wij genieten vooral van de gewone en kleine dingen en
gebeurtenissen.

Wat zouden jullie aan de lezers willen meegeven?
Richt je op God en houd elkaar in het oog. Dicht bij God,

dicht bij mensen.

Interview door: Heleen Maas-de Jonge

Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.

Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoap.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel:

U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Jezus, U bent de hoogste Heer!
Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!




Fifth Dimension, Marylin McCoo en Billy Davis Jr.
Zoals vorige maand beschreven waren Marilyn McCoo
en Billy Davis Jr. lid van de gospelgroep Fifth Dimension.
Ze hebben ook een mooi geloofsgetuigenis geschreven.

Marilyn begint met een punt in haar leven waarop ze
begon na te denken over alle dingen die ze had bereikt
en wat het betekende. "Ik had alles wat ik ooit had
kunnen dromen: een succesvolle zangcarriére, een
liefhebbende echtgenoot, veel geld, een mooi huis, dure
auto's, mooie kleren. Toch begon ik te beseffen dat er
nog steeds iets ontbrak. Maar wat?

Dit sloeg nergens op, dus besloot ik het aan niemand te
vertellen, zelfs niet aan mijn man Billy. Als ik hem zou
vertellen dat mijn leven onvolledig leek, was ik bang dat
hij het persoonlijk zou opvatten. En ik durfde het mijn
vrienden niet te vertellen, omdat ze zouden denken dat
ik verwend of gewoon ondankbaar was. Ik hoorde ze
zeggen: Wat wil je nog meer schat? Je hebt alles!

Billy en ik aten op een avond met onze vrienden, Frank
en Bunnny Wilson. Daarna zei Bunny schijnbaar uit het
het niets: Marilyn, als je ooit het gevoel hebt dat er een
leegte in je leven is of dat er iets ontbreekt, dan is het de
Heer Jezus die je roept. Ik kon het niet geloven dat ze
wist van mijn gevoelens. Vertel me over deze leegte, zei
ik. Gedurende de volgende twee weken belde Bunny me
elke dag en moedigde me aan om de Bijbel te gaan
lezen, te beginnen met het Evangelie van Johannes. Ik
had in het verleden geprobeerd de Bijbel te lezen, maar
was nooit ver gekomen. Ze zei dat ik eerst moest bidden
om begrip. Inmiddels was de pijn zo groot dat ik bereid
was alles te doen om van die leegte af te komen.

Twee weken later bad ik om Jezus Christus als mijn Heer
en Redder te ontvangen. Het duurde niet lang voordat ik
me realiseerde dat er een verschil was in de manier
waarop ik me van binnen voelde. De leegte begon te
vervagen. God had de pijn vervangen door vrede, een
vrede die succes niet kan kopen.”

Billy's getuigenis begint bij zijn jeugd in 5t Louis.

"lk ging elke zondag naar de kerk en zong altijd in het
koor. Die witte zijden gewaden dragen en uit volle borst
zingen, ik vond dat geweldig om te doen. Ik geloofde in
Jezus Christus en wist dat Hij voor mijn zonden stierf,
maar ik wist niet dat ik een persoonlijke relatie met Hem
kon hebben.

Op een dag jaren later zag ik mijn vrouw Marilyn door
hert huis lopen en de Bijbel lezen. Dat was heel vreemd.
Wat doet ze met een Bijbel in haar handen? Dat had ik
nog niet eerder gezien. lk wist dat we een Bijbel in huis
hadden, maar we hebben hem nooit opengeslagen.

Ik voelde me schuldig. Ik had de kerk verlaten om mijn
roem en geld na te jagen en ik had nooit mijn geloof
gedeeld met Marilyn of met haar over geestelijke
dingen gesproken. We waren te druk met onze
muzikale carriéres en zij toonde nooit veel interesse.
Ik had alcohol tot een van de belangrijkste aandachts-
punten in mijn leven gemaakt, terwijl het Christus had
moeten zijn.

Een maand later sloot onze vriend Frank Wilson zich aan
bij collega-artiesten Philip Bailey (van Earth Wind and
Fire), Leon Patillo (van Santana), zangeres Deniece
Williams en anderen in een club op Sunset Boulevard
om hun geloof te delen. Marilyn en ik besloten om te
gaan kijken. Dat was de avond dat ik mijn relatie met de
Heer vernieuwde en deze keer was het persoonlijk.”

Zoals eerder over Philip Bailey te lezen was, heette dat
concert Jesus at the Roxy. Daarna hebben ze nog een
aantal gospelalbums uitgebracht.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl




Puzzelen en lezen

2 Hetgeen iemand verkondigt in Gods naam 8 Belerende
toespraak 10 De 'R van het kruisopschrift INRI 11 Kraaiachtige
vogel 12 Heilig boek der hindoes 14 Internationaal ruimtesta-
tion (Eng. afk.) 15 Knock-out (afk.) 16 Militaire positie 18 Open-
baring van God in het O.T. 21 Slowakije (op auto's) 23 Franse
naam van de kathedraalstad Atrecht 24 Kieine kledingmaat
25 Onbesliste stand (Eng.) 27 Strafwerktuig 28 Boodschapper
van God 29 Buurland van Afghanistan 30 Enzovoort (afi)
32 Hoofdbedekking 33 Vorderaar 35 Vrijgevig 36 Persoonlijk
vnw. 37 Met de bedoeling 38 Stad in Vlaanderen 41 Symbool
voor silicium 42 Hier werd in 1618-1619 door de Nederduits
Gereformeerde Kerk een synode gehouden 45 Heilig getal
46 Uiting van verwondering 47 Hardhandig 49 Rivier in Noord-
Brabant 51 Aardgordel 52 Kloosterzuster 54 Flauw en grappig
55 Wapen waarmee David Goliath versloeg.

Verticaal

1 Twaalf keer twaalf 2 Kleverige stof 3 Rooms-katholiek (afk.}
4 Toverwezen 5 Huildruppel 6 Hij 7 Zorgvuldige en bewuste
interpretatie van de Bijbel 8 Woord dat van het Latijnse
‘presbyter’ is afgeleid 9 Droogvioer 12 Niet contra 13 Door-
weekt 15 Predikant 17 President van Watergate 19 Symbool
voor hectare 20 Schijnheilig, hypocriet 22 Ronding van de
onderkaak 26 Effen 27 Opkoop 31 Traditioneel onderdeel ter
voorbereiding op het christelijke Paasfeest 32 Vrolijkmakend
gevoel 34 Griekse godin die bij de Romeinen met Aurora
vereenzelvigd werd 35 Uitroep van opluchting 38 Levenslucht
39 Koning van Shakespeare 40 Symbool voor thorium 43 Bij-
zonder gunstig 44 Persoon die provoceert op sociale media 52 |53 54
48 Vereniging 50 Loofboom 51 Deel van een schaakpartij 53 Ik

noem er enkele (afk.) 54 Inhoudsmaat (afk.). 55 . -
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i| Johannes 92441

Pzalm S6
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i Lucas 24 36-53
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In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het boek Rechters, ook wel Richteren genoemd, is het
zevende boek van de Hebreeuwse Bijbel en maakt deel
uit van het Oude Testament. Het beschrijft de periode
tussen de dood van Jozua en de instelling van de
monarchie in Israél, een tijd waarin het volk Israél werd
geleid door rechters. Deze rechters waren niet alleen
juridische leiders, maar ook militaire en spirituele
gidsen.

Inleiding en Situatieschets (Hoofdstukken 1-2):

- Na de dood van Jozua faalt Israél om het land volledig
te veroveren, wat leidt tot een vermenging met de
Kanaanitische volken en hun religies.

- God stuurt rechters om Israél te bevrijden van
onderdrukking door vijandige volken.

Tekst: Annet de Ruiter

De Rechters (Hoofdstukken 3-16):

= Othniél: De eerste rechter die Israél bevrijdt van de
onderdrukking door de koning van Mesopotamié.

- Ehud: Bekend om zijn listige moord op koning Eglon
van Moab, wat leidt tot 80 jaar vrede.

- Debora: Een profetes en rechter die samen met Barak
de Kanadnitische koning Jabin en zijn legeraanvoerder
Sisera verslaat.

- Gideon: Verslaat de Midianieten met slechts 300 man
door een slimme strategie en Gods hulp.

- Jefta: Bekend om zijn tragische gelofte die leidt tot het
offeren van zijn dochter na een overwinning op de
Ammonieten.

- Simson: Een Nazireeér met buitengewone kracht die de
Filistijnen bestrijdt, maar uiteindelijk wordt verraden
door Delila en sterft terwijl hij een Filistijnse tempel
vernietigt.

Morele Achteruitgang en Chaos (Hoofdstukken
17-21):

Verhalen over afgoderij, geweld en wetteloosheid, zoals
de gruwelijke gebeurtenis in Gibea en de
daaropvolgende burgeroorlog tegen de stam Benjamin.

Thema's

- Ontrouw en Gevolgen: Het boek toont herhaaldelijk hoe
ontrouw aan God leidt tot onderdrukking en rampspoed,
terwijl bekering en trouw leiden tot redding en
voorspoed.

- Leiderschap en Verlossing: De rechters worden door
God geroepen om Israél te bevrijden, wat de noodzaak
van goddelijk leiderschap benadrukt.

Symboliek

De Cyclus van Zonde en Verlossing: De herhalende cyclus
van zonde, onderdrukking, roep om hulp, en verlossing
door een rechter symboliseert de menselijke neiging tot
afdwalen en de constante behoefte aan goddelijke
interventie.

Theologische Betekenis
Gods Trouw en Genade: Ondanks Israéls herhaalde
ontrouw, blijft God genadig en stuurt Hij rechters om hen

te redden. Dit benadrukt Gods onveranderlijke trouw en
genade.

Historische en Culturele Context

De gebeurtenissen in Rechters spelen zich af tussen
ongeveer 1200 en 1020 v.Chr,, een tijd van politieke
fragmentatie en morele chaos in Israél.

De vermenging met Kanaanitische volken en hun religies
had een grote invloed op de morele en spirituele
toestand van lIsraél.

Het boek Rechters biedt
een diepgaand inzichtin
de uitdagingen en
triomfen van Israél in een
tijd van overgang en
benadrukt de noodzaak
van trouw aan God. Het is
een boeiend en leerzaam
boek dat ons veel te
zeggen heeft over
leiderschap, geloof en de
menselijke natuur.




Kunst en het verhaal

ANno 1636 Alte Pinakothek. Munchen

Rembrandt toont hier rechts
de wolk die in Handelingen 1
wordt genoemd en die Jezus
aanstonds aan het zicht van de
apostelen zou onttrekken. Hij
toont ook voor zijn doen
ongebruikelijk veel engeltjes,
die eerder aan een werk van
Titiaan doen denken. Dat is
geen toeval, want
kunsthistorici vermoeden dat
Rembrandt voor de
compositie een prent heeft
gebruikt van een Maria
Hemelvaart uit 1516-1518 van
Titiaan.

Uit réntgenfota’s is gebleken
dat bovenin eerst God werd
getoond. Daar heeft
Rembrandt echter later een
stralenkrans met witte duif
overheen geschilderd (de duif
is hier amper zichtbaar).

Wellicht deed hij dat met het
oog op de calvinistische
opvatting van God als
"Onzienlijke".

Na zijn opstanding, met Pasen, trok Jezus nog een tijdje op met zijn volgelingen. Veertig dagen na zijn
opstanding nam hij afscheid en steeg hij op naar de hemel. Volgens Marcus kreeg hij daar een plek rechts
van God.

Dit werk is gekoppeld aan Handelingen 1:9

Voor hij vertrok kondigde hij nog aan dat de apostels bezocht zouden worden door de Heilige Geest. Die
zou ze de kracht geven om de wereld in te trekken om van Jezus te getuigen. Dat gebeurde ook, tien
dagen later, op Pinksteren.

Dit doek is een van de vijf werken die Rembrandt maakte in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik: De
oprichting van het kruis, De afneming van het kruis, De graflegging, De opstanding en De Hemelvaart.

Bron: Statenvertaling online.nl
9 Tekst: Gerrit Buizer
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Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Nieuwsgierig naar het onbekende land

Het land zonder tijd en pijn
Zonder oorlog en haat
Zonder dag en nacht

Zonder zorgen of problemen
Zonder egoisme en strijd
Zonder dorst en honger
Zonder geld en stress

Zonder tv en radio
Zonder internet
Zonder computer en telefoon
Zonder auto of fiets
Zonder vliegtuigen en vervuiling

Zonder seks en voetbal
Zonder aardbevingen en rampen
Zonder kerken en diensten

Nooit meer bang van het onweer,

Nooit meer bang voor de tandarts
Nooit meer angst om te falen

Nooit meer bang voor geweld
Nooit meer werken
Nooit meer bang om ziek te worden
Nooit meer bang om dood te gaan

Het land zonder tijd
Heet de eeuwigheid
Zonder klok
Met alle tijd

Eens zal ik daar zijn
Eens zullen we er allemaal zijn

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

11
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Tussen Pasen en Pinksteren

In de kerkdiensten lezen wij teksten die spelen tussen
Pasen en Pinksteren. Na Jezus' dood hebben verschillende
mensen verschijningen waargenomen van de herrezen
Christus. Vaak zijn deze verschijningen beelden die zich
aan het rationele denken onttrekken. Wij lezen
bijvoorbeeld dat velen Jezus niet herkenden toen zij hem
plotseling weer ontmoetten. Het zijn surrealistische
beelden die vaak alleen met het hart kunnen worden
waargenomen. Geestelijke ervaringen zoals het
verschijnen van dierbare geliefden onttrekken zich aan
het verstandelijke beredeneren. Ik moet hier zelf aan bijna
dood ervaringen denken of aan verhalen van mensen die
hun dierbare overledene in een droom hebben ontwaard.
Ervaringen, zo weinig concreet ze ook zijn, geven de
betrokken persoon vrede, vertrouwen en rust.

Jezus was fysiek dood, op een andere, voor ons
onbekende manier, verscheen hij toch regelmatig aan zijn
dierbaren.

Veertig dagen na Pasen vieren wij dan het feest van
Hemelvaart, een mystiek gebeuren waarin Jezus
voorgoed uit deze wereld vertrokken is. Met het
Pinksterfeest, dat wij 7 weken na Pasen vieren wordt ons
uiteindelijk de energie van Gods Geest geschonken. Dat is
de kracht van het geloof ofwel de relatie die wij voelen
met God.

Een terugblik op mijn eerste weken in
lJsselmonde/Bolnes

Inmiddels werk ik een kleine twee maanden in onze
gemeente en doe ik veel huisbezoeken. De huisbezoeken
geven mij de gelegenheid om u als individuele
gemeenteleden beter te leren kennen en om te kunnen
ontdekken hoe het een en ander in onze gemeente loopt.
Inmiddels heb ik ook al kennis gemaakt met mijn collega
's Marjan van Weerden, Hans Schaap en Dirk van
Vreeswijk. Samen hebben wij een mooie paasviering voor
ouderen verzorgd voor alle drie kerken. Met vreugde kijk
ik ook op de vieringen in de Stille Week en de paasdienst
terug. De Stille week was heel muzikaal van karakter en

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

met Pasen hadden wij een feestelijke dienst samen met
Bolnes.

Op dit moment heeft het bezoekwerk de grootste
prioriteit en het leren kennen van onze gemeente.
Daarom zal ik op dit moment nog terughoudend zijn met
het aanbieden van verschillende activiteiten. Wel zal ik dit
waarschijnlijk vanaf september doen.

Bezoekwerk

Het persoonlijk contact met onze gemeenteleden is voor
mij het fundament van het gemeente zijn. Marjan van
Weerden en ik hebben daarbij de wijken verdeeld. Marjan
verzorgt de wijken 5.1, 5.2, 6, 7, 8 en 10, ikzelf ben voor de
andere wijken verantwoordelijk. Wilt u mij leren kennen
of heeft u iets dat u met mij wilt bespreken, voelt u zich
welkom om mij te bellen. Mijn telefoonnummer is:

06 - 49910403. Of e-mail: stephankurtzahn@kpnmail.nl

Hemelvaartsdienst

Als drie kerken verzorgen wij de ouderenvieringen voor
Pasen en in de advent. Daarnaast doen wij een kerkdienst
met Hemelvaart samen met de Pelgrimskerk en de
Adriaen Janszkerk. Deze keer wordt de Hemelvaartsdienst
verzorgd vanuit de Pelgrimskerk. De dienst in de
Pelgrimskerk is op 29 mei en begint om 10.00 uur. Van
harte welkom!

Gebedskring

De gebedskring van de Groene Tuinkerk was woensdag 9
april weer bij elkaar. We hebben met een kleine groep
gebeden en gezongen voor een eind aan alle oorlog, voor
vrede in de wereld, voor onze kerk, en elkaar, ja ieder die
het nodig heeft. De eerstvolgende keer is de gebedskring
woensdag 14 mei om 11:30 uur. Doe gerust eens mee!

Uitje gesprekskringen

Op woensdagmorgen 21 mei gaan de leden van de
gesprekskring en de gebedskring gezamenlijk weer naar
Paviljoen Struis in Ridderkerk, pal gelegen aan het water
bij de halte van de waterbus. We genieten dan aldaar van
elkaars gezelschap en een heerlijke kop koffie met gebak.
We vertrekken die morgen om 10:00 uur met de wijkbus
vanaf de Groene Tuinkerk.

Predikant Stephan Kurtzahn en kerkelijk werker Marjan
van Weerden gaan ook mee!

Het wordt inmiddels een mooie traditie.

Een mooie meimaand toegewenst,

Ds. Stephan Kurtzahn.



Vanuit de Historie:
DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM-
IJSSELMONDE (deel 3 vervolg)

Een overzicht van die ‘onstuimige jaren zestig.

De bouwvereniging Patrimonium - in 1912 opgericht in
de oude gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat te
lJsselmonde - bouwde de eerste 477 woningen in
Hordijkerveld. Al gauw verschenen overal flats,
winkelcentra, nieuwe woningen en twee bejaardenflats.
Ook vond natuurlijk kerkbouw plaats. De hervormden
bouwden hun Pelgrimskerk (op 2 april 1966 in gebruik
genomen) en de Hoeksteenkerk (die op 23 september dat
jaar open ging). De rooms-katholieke parochie ging
eveneens een tweetal eigen kerken bouwen: de H.
Kruisverheffing (op 23 juni 1967 in gebruik genomen) en
de Wederkomst van de Heer (die op 14 mei 1969 open

ging).

De Groene Tuinkerk.
De ‘Groene Tuinkerk’ aan de tegenwoordige Groene Tuin
in aanbouw (foto: ‘Tusschen den steenen paal en den
donkeren hoek').
Te midden van de onstuimige activiteiten van
stedenbouwkundige projecten, de aanleg van de Van
Brienenoordbrug en de exploitatie van het in IJsselmonde
ontdekte aardgas waren ook de gereformeerden bezig -
als aanvulling op de Hordijkkerk en de Zomerlandkerk —
een nieuwe kerk te bouwen. Maar daaraan voorafgaande
gebeurde nog het een en ander.

In juli 1963 had de Dienst Stadsontwikkeling van de
gemeente Rotterdam een stuk grond beschikbaar gesteld
aan de tegenwoordige Groene Tuin, om uiteindelijk de
derde gereformeerde kerk te bouwen. Als tijdelijke
huisvesting voor de kerkdiensten en de andere
bijeenkomsten werd van de befaamde gereformeerde
Stichting Steun Kerkbouw (S5K) een noodkerk verkregen.
De eerste dienst werd daar in januari 1964 gehouden.

In december 1966 ging ‘in de druipende regen en met
stralende gezichten' de eerste paal van de nieuwe kerk de
grond in. Allerlei acties waren bedacht, door vele
gemeenteleden georganiseerd en uitgevoerd.
Receptenboekjes werden gemaakt, lucifers verkocht voor
het orgelfonds, en terwijl de kerkbouw vlotte werd een
naam voor de nieuwe kerk bedacht, die uiteindelijk
Groene Tuinkerk zou worden.

De ingebruikneming van de Groene Tuinkerk (1968).

De Groene Tuinkerk.

Op 24 mei 1968 werd de nieuwe kerk aan de
tegenwoordige Groene Tuin in gebruik genomen. Aan het
begin van de eerste dienst werd psalm 118 gezongen
('Dit is de dag die God deed rijzen’) en als laatste lied werd
gezang 46 (het '‘Dankt Dankt nu allen God') aangeheven.
“Op vele gezichten was ontroering duidelijk zichtbaar.
Wat zijn we blij met deze nieuwe kerk’, het wijkcentrum
voor wijk 1.

De voorzitter van de bouwcommissie, de heer A. Lievaart,
memoreerde voorafgaande aan de overdracht het een en
ander over de geschiedenis van de kerkbouw. “Haast niet
te geloven dat het nieuwe orgel al vier weken na de
ingebruikneming van de kerk overgedragen kon worden”.
De gemeente groeide door en dat eiste ook van de
kerkenraad uiteraard noeste arbeid, daarbij waar nodig
gelukkig bijgestaan door vrijwilligers uit de kerkelijke
gemeente.

Het orgel van de Groene Tuinkerk.

Nog meer bouwwerken...

Maar het bleef niet bij de kerkbouw. In 1967 was men
namelijk begonnen met de bouw van een
gemeentecentrum annex jeugdhuis achter de
Zomerlandkerk in lUsselmonde, en ook achter de
Hordijkkerk in West-lJsselmonde moest een
jeugdgebouw verrijzen. Beide plannen werden
verwezenlijkt: op 1 november 1968 werd achter de
Zomerlandkerk het jeugdhuis De Schakel in gebruik
genomen en op 7 november 1968 kon achter de
Hordijkkerk het jeugdgebouw De Rank geopend worden
(de vroegere S5K-noodkerk). Volop ruimte voor de jeugd,
voor allerlei vergaderingen en voor de bijeenkomsten van
de gemeente. Bij de opening van de Groene Tuinkerk
bedroeg het aantal leden van de kerk ongeveer
drieduizend en telde de kerk in totaal drie predikanten en
een stagiair.

Wordt vervolgd...

Bron: GereformeerdeKerken.info
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BLOEMENDIENST
Zondag 16 maart
Vandaag gingen de
bloemen naar mevrouw
De Haan die op 19 maart
80 jaar werd.

Zondag 23 maart
Vandaag 2 boeketten,

1 voor mevr. Hukema die op 25 maart 89 jaar werd
en voor mevr. Klop die op 26 maart 85 jaar werd .

Zondag 30 maart

Vandaag 3 boeketten: mevr. van Dordrecht vierde op
28 maart haar 90e verjaardag

Mw. Boering werd op 3 april 90 jaar en Hans en Reini

van der Meer waren op 4 april 50 jaar gehuwd.

Zondag 6 april
Vandaag 3 boeketten voor de volgende echtparen:

5 april was de fam. Kruithof 64 jaar gehuwd
6 april de fam. Hagendijk 61 jaar gehuwd
8 april fam. Verschoor 50 jaar gehuwd.

Alle jarigen en bruidsparen hartelijk gefeliciteerd
namens de gemeente

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse

06 4869 6235

Zaterdag 24 mei 14.30 u concert orgel en fluit.

Op zaterdagmiddag 24 mei is er in de Kerk aan de Maas,

Pretoriusstraat 56, een voorjaarsconcert van Thea
Verhagen (orgel) en Marie-Christine Goergen (fluit).

Er is een mooi programma samengesteld, met muziek
van Carl Philippe Emanuel, Bach via Mozart en Haydn
naar Astor Piazolla, Ennio Morricone en nog veel meer.

In de pauze is er thee/koffie met lekkernijen en na afloop

een drankje met een hapje.

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte
voor de onkosten. Er is ook een QR-code voor wie via
zijn of haar mobiel wilt doneren.

Informatie bij: wil.wendrich@planet.nl,

Telefoon 06 82066497.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Route 1 wordt wekelijks gereden door mw. D. van
Hengel en vervoert mw. F. Bal en fam. Van Hengel.
Route 2: Dhr. J. Jumelet

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

Rooster Route 2:

04-05: Dhr. R.A. de Bruin
11-05: Dhr. JA.M. Kooiman
18-05: Dhr. J. Jongenotter
25-05: Dhr. JA.M. Kooiman
01-06: Dhr. GJ. Buizer

Rooster Route 3:

04-05: Dhr. GJ. Buizer
11-05: Dhr. J. verschoor
18-05: Dhr. J.EK. Jungheim
25-05: Dhr. A. Van Splunter
01-06: Dhr. R. A. de Bruin

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn deze maand geen mutatie te melden!

Vriendelijke groet, Aad Maijers.

Vooraankondiging Sing Inn in de Kerk aan de Maas

Op woensdag 4 juni om 13.30 u is er weer een Sing Inn!

Een middagje gezellig zingen met Wim en Ria Keijzer en
aan de piano Jan van der Meer. Het thema voor deze keer is
nu nog niet bekend.

Koorervaring is helemaal niet vereist. Het gaat om
samenzijn en plezier.

Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje koffie
of thee. Direct daarna gaan we zingen; het eindigt om
15.45 uur.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Noteert U het alvast in de agenda?

Informatie: Ria Keijzer, 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl.



Gedachten over Israél en Gaza - 4 en 5 mei

Het komt nogal eens ter sprake tijdens huisbezoeken, de
ellende in de wereld. Ook bij de gebedskring wordt er
voor gebeden. En zo nu en dan vallen er tranen. Met
name als het gaat om de beelden op ons netvlies, van
Gaza, van Israél. Er lijkt bitter weinig ruimte voor
nuance. Op zoek naar antwoorden las ik ‘Brief in de
nacht’ van de Joodse Chaja Polak.

Of de oorlog van 40-45 en die van nu met elkaar
vervlochten zijn, wat die geschiedenis met mensen
doet en waar er een uitweg is, dat wil ze weten en daar
schrijft ze over. Ze noemt het halverwege
‘overpeinzingen van een ervaringsdeskundige’ Na het
lezen ben ik een tijd sprakeloos. Niet dat er nu
antwoorden zijn. Het is een pijnlijk eerlijk verhaal. Over
hoe oude trauma’s herleven in het heden en worden
doorgegeven, hoe alles met elkaar verweven lijkt.

Begrip voor elkaars leed tonen, elkaar zien als mensen
die in veel opzichten sprekend op elkaar lijken. Dat kan
er voor zorgen dat je de medemens uit Gaza of Israél
tegenover je ziet als heel. lemand die net als jij werkt,
verjaardagen viert, naar het strand gaat, trots is op de
schoolcijfers van zijn kinderen, zich zorgen maakt om
familie.

Advertenties

Q VAN DER WIEL {

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Van der Wiel Makelaardij
L 010-497 84 41

Q Bredenoord 2, Rotzercam

& www.wielmaknl =info@wielmak.nl

Beide kanten van de tragedie worden al lezende
zichtbaar. Een Israélische journalist en een journalist uit
Gaza ontmoeten elkaar. Ze geloven dat als ze elkaar
beter leren kennen, dat dan de vrede ook dichterbij zal
komen, omdat ze in de ander gaandeweg de Ander
leren zien. Ze gaan schrijven in de krant over hun
dagelijkse beslommeringen. Er gaan mensen met hen
meedoen. Maar dan komt de oorlog. Wie nog over
vrede spreekt heeft moed. En oorlogen beginnen altijd
met woorden. Misschien kunnen ze er ooit ook mee
eindigen... Dat dit boekje veel gelezen mag worden en
er aan zal bijdragen.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.
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Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl




Solidariteitsmaaltijden 2025

We kijken terug op 4 gezellige maaltijden. Dit jaar was de
opbrengst voor de Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt waar spreekuur wordt
gehouden voor mensen die overal afgewezen worden en
dus eigenlijk niet bestaan. Zij krijgen daar hulp om terug
te keren of indien niet mogelijk toch nog een poging te
wagen gelegaliseerd te worden. Het geld dat wij
ophaalden wordt gebruikt om de mensen die verblijven
in het opvanghuis van de stichting leefgeld te geven. Wij
haalden het mooie bedrag van 581,65 euro op. Tenslotte
bedanken we alle bezoekers voor hun komst en we
hopen jullie volgend jaar weer te zien.

Hartelijke groeten van de gezamenilijke diaconieén van
Rotterdam lJsselmonde

Overledenen

Datum naam leeftijd
18 maar mw. P. Verhoef-Verkaik 86 jaar
24 maart mw. K. Langenbach 60 jaar
26 maart dhr. J. Koudstaal 77 jaar

onI!ecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Maart Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie €1357,70 €232,75 €£1.59045
Collecte kerk €2.438,20 €187,75 £2.62595
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zonda Diaconie Kerk Diaconie Kerk

2mrt € 40,00 €40,00 € 56,60 €37,45

9mrt € 7,50 € 7,50 €46,00 €30,70 Scan de QR-code met de camera
12 mrt (Biddag) €65 van uw telefoon of tablet.
16 mrt €10,00 €10,00 € 35,85 €20,25
23 mrt €10,00 € 7,50 €1535 €31,05

30 mrt €17,05 €17,05 € 56,20 €39,25




Van de predikant

Rondom de diensten

Als ik dit schrijf liggen de goede week en Pasen nog voor
ons. De natuur laat uitbundig zien hoe nieuw leven in het
ritme van de seizoenen doorbreekt. Het raakt me altijd
weer als een beeld van het nieuwe leven van Pasen dat
ons leven mag doortrekken en dat ons hoop geeft, voor
nu en voor later. Ik hoop en bid dat we dat nieuwe leven
in onze diensten mogen ervaren en dat het zal
doorwerken in onze levens.

Zondag 4 mei gaat ds. Bram Maarleveld weer bij ons voor.
Zondag 11 en 18 mei mag ik zelf spreken.

Zondag 25 mei is ds. Niels de Jong onze voorganger. Na
de dienst willen we weer eens samen lunchen met ons
zelf meegebrachte eten.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei is er om 9:30 uur
een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk waarin ds.
Dirk van Vreeswijk zal voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 4 april jl. is overleden mw G. Langbroek-van Heteren
op de leeftijd van 99 jaar. Bovenaan de kaart staat: "wees
getrouw tot in de dood en |k zal u geven de kroon des
levens” Mw. Langbroek was geen lid van onze gemeente,
maar kwam al jaren trouw bij de inloop op
dinsdagmorgen, tot enkele weken geleden. Daar zal ze
gemist worden. De herdenkingsdienst vond plaats op
vrijdag 11 april in de aula van de Zuiderbegraafplaats,
waar ze ook begraven is. We wensen de nabestaanden
Gods troost toe in het gemis.

Huwelijk

Peter van der Duyn Schouten en Renate van der Linden
hopen op 28 mei te trouwen. Zij leven sinds kort mee
met onze gemeente. We wensen hen een mooie
trouwdag toe en Gods zegen voor hun toekomst samen!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
14 mei van 19:30-20:30 uur. Op de 4e woensdag van de
maand, 28 meij, is er een gebedsmoment in de
Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle
gebedsmomenten zijn gezamenlijk voor Hervormd
lUsselmonde en Meer dan Beverwaard.

EO-Jongerendag

Zaterdag 24 mei is de jaarlijkse EO-jongerendag weer in
Ahoy. Ook de tieners uit onze kerken zullen weer van de
partij zijn. Het is altijd weer een mooi programma, waarin
jongeren worden bemoedigd en uitgedaagd om te leven
met God.

Johan Bos bevestigd voor Sonneburgh

Dhr. Johan Bos zal in de dienst van 25 mei in de
Pelgrimskerk worden bevestigd in het ambt van
ouderling met een speciale opdracht voor Sonneburgh
Ravenswaard, verbonden aan de Hervormde Gemeente
lsselmonde. Het was zijn nadrukkelijke wens om voor dit
werk een kerkelijke zending en zegen te ontvangen. We
wensen hem in dit werk veel vreugde en Gods zegen toe.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uurin
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 6 mei gaan we verder met het thema van de
groeigroepen van dit seizoen: Dichterbij dan je durft te
dromen. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Qude
en Nieuwe Testamenten over mensen die God
ontmoeten als een sprekende God die met ons is. Deze
keer staat een gedeelte uit Johannes 20 centraal rond het
thema: Gods stem in de Bijbel.

Uw dienaar, Hans Schaap
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Hulp gevonden!

De oproep in het vorige kerkblad heeft twee nieuwe
vrijwilligers opgeleverd:

Voor de bezorging van het kerkblad in het wijkje in de
Beverwaard hebben we een nieuwe bezorger gevonden.
Hanjo Schaap gaat de kerkbladen hier rondbrengen.

Qok voor de redactie van de AJK hebben we iemand
gevonden. Sandra Surjokusumo doet vanaf deze maand
de redactie voor de AJK. Het mailadres voor de redactie
blijft wel gewoon hetzelfde.

Hanjo en Sandra welkom als vrijwilliger!

Vele handen maken licht werk

Onze kerkelijke gemeente draait grotendeels op het werk
van vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen dit met plezier en
dat willen we graag zo houden. We zijn voor een paar
werkzaamheden nog steeds op zoek naar extra helpende
handen zodat het werk voor de huidige vrijwilligers niet
te zwaar wordt. Wilt u/jij ons helpen?

Verspreiding kerkblad onder de lopers van de AJK:
ledere maand worden alle kerkbladen op
dinsdagochtend door DHL bezorgd bij de Pelgrimskerk.
Deze moeten door een vrijwilliger bij de 10 bezorgers

Vervoer naar de kerk

4 mei Aad chauffeur bellen:

11 mei Bastiaan Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635
18 mei Aad Aad Schuijer 06 286 26 274
25 mei Bastiaan .

9

Felicitaties

Op 1 april vierde dhr. B. van der Steen zijn 85ste verjaardag.
Op 21 april hoopt het echtpaar van der Steen hun 60-jarig huwelijk vieren.
Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpalen en u beiden Gods Zegen gewenst.

Bij verhindering graag de

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijer: 0180412141

van de AJK gebracht worden. Voor de zomermaanden
(circa mei tot en met oktober) zoeken we nog een
vrijwilliger die dit op dinsdag of woensdag wil doen.
Bel, mail of app naar Annet de Ruiter: ruiterb@hetnet.nl,
06-246 931 87

Chauffeurs gezocht voor vervoer naar de kerk: Er zijn
op zondagochtend enkele oudere gemeenteleden die
niet meer zelfstandig naar de dienst kunnen komen. Om
deze circa 3 gemeenteleden op te halen en weer thuis te
brengen zoeken we nieuwe chauffeurs. Maak de twee
chauffeurs die nu rijden blij en help mee. Stuur een mail
naar Wil Schuijer: wschuijer@hotmail.com of bel

0180-412141 De vakantieperiode komt er aan, dat heeft
tot gevolg dat er komende maanden niet alle zondagen

vervoer naar de kerk zal kunnen zijn.

Extra redactielid gezocht

Het werk van de redactie voor de AJK en de eindredactie
lag altijd bij één persoon. Om de werkdruk te verlagen
willen we dit verdelen over 2 personen. We zijn daarom
op zoeknaar een extra redactielid. Je kunt dit werk vanuit
huis doen vanachter je eigen computer. De kopij komt
eens per maand uiterlijk op vrijdag binnen en
maandagavond moet alles verwerkt zijn in de
kerkbladportal tot een nieuw kerkblad. Interesse?

Bel, mail of app naar Annet de Ruiter: ruiterb@hetnet.nl,

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas

- Kinderprogramma 4, 18 en 25 mei
- Tienerdienst 11 mei

.
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Stichting Behoud Adriaen Janszkerk

Verantwoording 2024

Het positieve resultaat over 2024 bedraagt € 17K, ditis
hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervan zijn:
verhoogde opbrengsten (giften/collecten/hoger legaat)
en lagere energiekosten vanwege relatief zacht weeren
teruggave voorschot. In 2024 hebben wij grootscheeps
het 575-jarig jubileum gevierd, hiervoor hebben wij € 8k
aan subsidie ontvangen en met deze subsidie hebben wij
alle kosten (vermeld onder kopje: algemene kosten)
kunnen dekken. Het 575-jarig jubileum heeft ook geleid
tot extra giften, waarvan een klein deel een structureel
karakter heeft.

De consistorie heeft het afgelopen jaar een uitgebreide
opknapbeurt gehad, daarnaast zijn de circulatiepompen
van de luchtverwarming vervangen, dit resulteerde in
hogere onderhoudskosten.

'.'__ i‘i
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Begroting 2025

Voor 2025 wordt een licht negatief resultaat verwacht. In
de periode 2025 t/m 2030 is aan noodzakelijk en groot
onderhoud € 190K benodigd. Het gaat hier om diverse
metsel- en voegwerkzaamheden aan de buitenkant van
de kerk, herstel van het pleisterwerk en gevelstucwerk en
dakbedekking (nalopen van de leidekking en diverse
reparaties). Van de € 190K hebben wij van het Rijk € 114K
aan 5IM-subsidie toegekend gekregen. Dit betekent dat
wij zelf € 76K moeten bekostigen. In 2025 zullen de eerste
voorbereidingen voor deze onderhoudswerkzaamheden
worden opgestart.

Daarnaast willen wij dit jaar de ruimten kunnen
compartimenteren, zodat huurders alleen toegang
hebben tot de ruimte die zij hebben gehuurd. De
onderhouds- en energiekosten blijven hoog. Om de
begroting in de komende jaren sluitend te krijgen, zijn
structureel hogere inkomsten noodzakelijk.

2025 2024 2024 2023

Staat van baten en lasten Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Baten
Verhuuropbrengsten 16.500 19.240 19.000 20.679
Subsidies 1.300 10.391 1.300 1.128
Legaten 10.000 24.822 20.000 50.000
Giften 1.500 4126 1.500 2.299
Collecten 500 1.713 500 655
Verkoop artikelen 300 910 0 0
Bankrente 1.100 70 600 331

31.200 61.272 42.900 75.092
Lasten
Kostprijs 3.400 3.498 2.300 1.733
Afschrijving inventaris 700 1.073 1.073 1.447
Huisvestingskosten
Energie, water 14.000 10.311 15.500 16.944
Onderhoudskosten 10.000 8.402 4.000 5.964
Schoonmaakkosten 1.100 1.050 500 1.002
Toevoeging onderhoudsvoorziening 6.600 6.600 6.600
Kosten orgel 1.200 0 750 1.096
Overige huisvestingskosten 1.500 2.295 1.000 589

27.800 28.658 28.350 32.195
Kantoorkosten 200 132 175 123
Marketingkosten 800 681 3.000 243
Verzekeringen 500 484 500 484
Bankkosten 400 325 250 265
Overige kosten 1.000 9.580 500 357
Som der bedrijfskosten 30.700 39.870 32.775 33.667
Baten - Lasten -3.600 16.831 6.752 38.245

Als u vragen heeft over het jaarverslag of de begroting, dan kunt u contact
opnemen met Robin Veth (06- 11497247)

SN
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Op weg naar Hemelvaart

Als u dit leest heeft u Pasen herdacht en gevierd. Hopelijk
waren het goede dagen voor jou en u. Terwijl ik dit schrijf
ben ik nog volop bezig met de diensten/vieringen in de
Stille Week en Pasen. Wat me elk jaar weer opvalt is datin
de Evangelién de stemming bij o.a. de discipelen op die
Paasochtend niet meteen juichend is. Is dat na de
Hemelvaart van de Here Jezus anders? Lucas schrijftin
zijn evangelie: Ze aanbaden Hem en keerden in grote
vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in
de tempel, waar ze God loofden!

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is er een
gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk. Van harte
welkom, maar dat geldt voor al die diensten en
momenten waarbij we God en elkaar mogen ontmoeten.
Biddend om Zijn zegen.

Omazien naar elkaar

* Mevr. K.J. (Krijnie) van Nimwegen verblijftin
verpleeghuis ‘De Twee Bruggen' (Pascalweg 41; 3076 JK
Rotterdam / studio 0.17). De pijn door de bekkenfractuur
is gelukkig minimaal; het is nu bijna weer leren lopen.

* Dat geldt ook zo voor mevr. W.E.M.H. Valk - Huisman. Zij
wordt verzorgd in verpleeghuis 'Hannie Dekhuijzen’
(Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam).

* Dhr. Leo Bravenboer heeft een operatie ondergaan
vanwege een liesbreuk. Dezelfde dag mocht hij al weer
naar huis, maar ondervindt hij nog wel de naweeén van
de operatie.

* Dhr. Wim Klapwijk verblijft in Aafje Smeetsland
(Pietersdijk 60; 3079 TD Rotterdam / afd. lUsvogel A, kamer
3). Het ging qua gezondheid helaas niet meer thuis. Zijn
toestand wordt ook brozer; heftig voor Wim en zijn vrouw
Nel.

* Mevr. P.L. (Nel) van Oers onderging en ondergaat een
aantal onderzoeken; ze wacht nog op de uitslagen.

Voor een ieder, ook zij die niet bij name worden genoemd:
de kracht van God en Zijn nabijheid toegebeden.

Huwelijksjubileum

Ik ontving een mooi bericht van een huwelijksjubileum.
Joke en Arie Vlot waren op woensdag 16 april 45 jaar
getrouwd. Vijf jaar geleden kon hun 40-jarig
huwelijksfeest niet doorgaan vanwege corona, het is fijn
dat het nu wel gevierd kon worden. Er is veel gebeurd in
die jaren, zegeningen en verdriet. We danken God met
hen en het gezin voor het Goede wat ze van God
ontvingen en bidden om Zijn zegen voor de komende
tijden. Ook voor hun werk in de gemeente.

In memoriam - Joop Koudstaal

‘Maar |k heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou
bezwijken. Op woensdag 26 maart overleed op 77 jarige
leeftijd dhr. Johannes (Joop) Koudstaal. Hij was al geruime
tijd ziek. Met zijn vrouw Jacqueline woonde hij aan de
Tielerwaard 63 in Rotterdam(3079 PV). Joop was een
krachtige, maar ook een zorgzame Rotterdammer; intens
verbonden met hen die hem lief waren.

De afscheidsdienst was op woensdag 2 april; aansluitend
is Joop begraven op de begraafplaats Oud-lJsselmonde
aan de Benedenrijweg. We dragen nogmaals Jacqueline,
zijn (klein)kinderen, zijn familie op in onze gebeden.

In memoriam - Irene Stok

Op 31 maart j.l. overleed op 94 jarige leeftijd Irene
Evangeline Stok-Rappa. Weduwe van Rudolph Eduard
Stok. Haar roots lagen in Indonesié. In haar jeugd werd ze
daar geconfronteerd met oorlog en geweld. Ze woonde
lang aan de Dadeltuin, de laatste jaren was ze
opgenomen in een verzorgingshuis. Haar dochter Alice
typeerde haar als een biddende moeder. De
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 8 april. We
bidden nogmaals om Gods troost voor haar gezin, maar
ook voor hen die haar moeten missen.




Bijbelochtend

U bent van harte welkom op de komende Bijbelochtend
(woensdag 21 mei, aanvang 10:00 uur). Om 09:45 uur
staat de koffie klaar. We lezen opnieuw uit Hebreeén 11;
die ochtend over het geloof van Mozes. ‘Door zijn geloof
weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken
te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever
werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan
dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij
uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van
Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn
geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van
de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. Door
zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de
deurposten met bloed besprenkelen opdat de
doodsengel Israéls eerstgeborenen geen haar zou
krenken..

o N\

Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en
ter bemoediging gegaan naar:

16 maart fam Klapwijk

23 maart mw. van Nimwegen
30 maart fam Karels

6 april fam Post

Bidden voor de wijk, de stad, de wereld en onze
gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk en
in ‘"MEER dan BeverWAARD' gezamenlijk gebeden. Daar
willen we graag als gemeente van de Pelgrimskerk ook in
participeren. Dat hopen we op elke vierde woensdag van
de maand te gaan doen. De eerste keer op 26 maart. De
“vaste” volgorde wordt dan: op de 1e en 3e woensdag in
‘MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat 42-52, Rotterdam);
op de 2e woensdag in de AJK en op de 4e woensdag in de
PK. We beginnen om 19:30 uur en sluiten af om 20:30.
Rondom de gebeden willen we ook met elkaar zingen.
Van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen.

Tenslotte
Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en
Dirk van Vreeswijk.

lUf{{ bew je unick

N f.it'j‘éj'f} ndety bedachl




22

-

( Oranjeconcert 5 mei 2025
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zondag 18 mei
Voorganger: dominee K. Staat.
Organist: Martin Mans.

Medewerking: Samengesteld mannenkoor; o.l.v. Willem Nijhof.

Zangdiensten Breepleinkerk, "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Zie http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

Op maandag 5 mei 2025 wordt er in de Ichthuskerk te
Ridderkerk-Drievliet een oranjeconcert gehouden, dat in
het teken staat van ‘80 jaar bevrijding’

Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Chr. Koor
‘Rejoice’ onder leiding van Jan Peter Teeuw en Gemengd
koor ‘Vox Humana' en Mannenkoor Tehillim’ uit Dordrecht
onder leiding van Marien Stouten. Muzikale medewerking
wordt verleend door Cornelis den Quden (piano), Edward
de Bode (trompet) en Johan Grinwis (cajon). De beide
dirigenten bespelen ook het orgel. De opening en sluiting
wordt verzorgd door dhr. T.R. Rietveld.

.

Leven met schulden
is niet makkelijk.

Als Budgetmaatje
maak jij het verschil.

Op het programma staan veel
vaderlandse liederen. Daarnaast klinkt er
koorzang, zijn er instrumentale

intermezzi en is er veel samenzang. De avond wordt
geéindigd met het zingen van het Wilhelmus.

Aanvang: 19:30 uur. De deuren open: 19:00 uur.

De toegang is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift
gegeven worden, die na aftrek van de onkosten bestemd
is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen.

Jong en oud van harte welkom!

Budgetmaatje worden?

Geldzorgen kunnen je leven overnemen.
Een Budgetmaatje kan het verschil
maken!



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-48307 64
010-4838237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010-482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 16 mei 2025

18.00 uur voor het magazin van juni
2025 met het thema:

Inspiratie

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk {0.a. VVB)....ccoeereee...NL10 INGB 0000 1886 02
of ..o NLO9 RABO 0159 0964 80
[BIF [s] ¢ e ...NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...cnneesNL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat..............NLE1 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst.......cccumcminninnnn. NLO2 INGB 0003 8639 79

tnv. ). Busse - Dekker swel MK van der Meer - Koole
NL10 INGB 0000 1886 02

NLOS5 INGB 0000 2864 68

[L0=] 9 =Uo [ Lo
Collectebonnen. . s

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba:
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
Usselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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“Kik! Wakker worden!” fluisteren de muizen. “Ze zijn
er! We gaan!” Kikker doet een oog open. Hij weet het
weer. Wandelen! De jongeren zouden supervroeg haar
het kerkplein komen! Kik springt achter de muizen aan.
Het is nog donker buiten. Er staan tieners met
rugzakken en petjes op. Sommigen kletsen, anderen
kijken slaperig voor zich uit. Daar is de dominee.
“Goedemorgen! Fantastisch dat jullie er zijn! En WAT
gaan we doen?” “Trapdouwen!” roept stoere Sjoerd.
“Precies, dauwtrappen!” zegt de dominee. “Ik heb in
deze trommel veertig vragen voor onderweg. Waarom
VEERTIG?” Een meisje bromt: “Omdat het veertig
dagen na Pasen is”. “Inderdaad! En hoe HEET deze
dag?” vraagt de dominee. “Aswoensdag! Grapje!”
roept Sjoerd lollig. %

B
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Puzzel
Dauwtrappen is PAUWTRAPPEN
een vorm van lopen.  1JSH
Hierhaast staan WA L.
er Nog twaalf. MARC
W’eelt Jij welke? kUL
AISJP: z& goed BEKLL
:aebt fn?evuld PELGRIM
ees Jje in blauw S
een beweging 00 T o
die. uit drie ZWER
woorden bestaat. ft
PRET: probeer SCH
alle woorden ook DRENT
uit te beelden. FLA

Uit de Bijbel

Wat is het toch fijn

met vrienden samen te zin,
Ledereen geniet, zoals je geniet van
de dauw ‘s ochtends op de berg Sion.

(Naar Psalm 133)

Welke woorden
zouden ze toch
allemaal bedoelen?

Hemelvaart At KK

“Hemelvaart,” zegt de dominee. “Luister. Toen Jezus
met Pasen uit de dood was opgestaan, bleef Hij nog
een tijdje aan zijn vrienden verschijnen. Ze zagen hem,
ze hoorden en voelden Hem. Na veertig dagen gaat Hij
naar Vader God in de hemel!” “O ja,” roept Sjoerd, “hij
sprrrint weg in een stofwolk!”. Niemand lacht. “Hij
verdwijnt in een wolk,” zegt de dominee, “De mensen
moeten doorgaan zonder Hem te zien. En nu

gaan WIJ de natuur in om een beetje in de wolken te
zijn! Onderweg mag je met twee of drie praten over
deze vragen”. Er wordt enthousiast gegrabbeld. De
nummers die het dichtst bij elkaar liggen, gaan samen
op weg. En de muizen? Die blijven thuis. Want zllke
wolken ... daar wordt een muisje kleddernat van.

Marcheren, wandelen, schrijden,
beklimmen, drentelen, hardlopen,
flaneren, pelgrimeren, kuieren,
zwerven, sluipen en hardlopen.

\_/ + Teksten: Marjet de Jong
ammm— + Tekeningen: M. Jurrigns
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